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Gezamenlijke oudejaarsdienst van de wijkgemeenten Immanuel en 
Catharijne op woensdag 31 december om 17.00 uur in ’t Hoge Licht 

Voorganger: ds Gerrit van Dijk 
Ouderling: Esse van den Burg 
Diaken:  
Lector: Joop Egmond  
Beamist: Rein Zoethout 
Koster: Esse van den Burg   
Pianist: Gerrit Pijper 

De collectes op deze oudejaarsdag 

ZWO (6) toekomst kansarme kinderen in Pretoria, Zuid-Afrika 
Voor veel jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij 
groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt 
de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. De 
christelijke organisatie PEN is als een familie voor deze kansarme kinderen en jongeren. Ze 
krijgen begeleiding bij huiswerk en examens, maar leren ook sociale en creatieve 
vaardigheden die hen weerbaar maken. PEN blijft de kinderen trouw tot ze op eigen benen 
kunnen staan. 
Kinderwerk: De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte 
zich terecht zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te 
kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor 
een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met 
huiswerk. Ze leert hen normen en waarden via bijbelonderwijs. Ze geeft hen zelfvertrouwen 
door theater, muziek en kunst. 
Van harte aanbevolen. 

Bij de 1e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw 
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Driebergen o.v.v. “ZWO toekomst kansarme kinderen in Pretoria”.  

De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
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Inloopmiddag 
Op 7 januari vindt onze inloop plaats. 
Tijdstip: van 14.30-16.30 uur. 
Een goed moment om elkaar te ontmoeten en het beste toe te wensen voor het nieuwe 
jaar! Wilt u opgehaald worden, neem dan contact op met Ina Bannink. 
We wensen jullie gezellige kerstdagen, een goede afronding van dit jaar en een nog betere 
start van het nieuwe jaar. 
Hartelijke groet, 
De dames van de inloop. 

Uitnodiging: Winter op boerderij Hydepark 

Onze voorganger op zondag 4 januari is:  ds J.W. van de Kamp 

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: 
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 

mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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Protestantse wijkgemeenten Immanuel en Catharijne 
Orde van dienst  voor 31 december 2025 
’t Hoge Licht om 17.00 uur 

Inleiding 
Een kerkdienst op Oudjaar, het klinkt vanzelfsprekend. Toch is het een betrekkelijk jonge 
traditie in Nederland. In 1817 stelt de synode in dat het goed is om het jaar af te sluiten met 
dankzegging en bezinning op het afgelopen jaar. En wist u dat de jaarwisseling pas eind van 
de 16e eeuw op 1 januari werd vastgesteld, nadat de paus de Gregoriaanse kalender had 
ingevoerd? Maar oud of jong, de vraag is hoe wij zo’n moment ervaren. Wat voegt het toe 
als we in de kerk bij elkaar komen op het scharnierpunt van Oud en Nieuw? Psalm 90 wordt 
vaak gelezen met Oudjaar en het lied Uren, dagen, maanden, jaren is gemaakt door Rhijnvis 
Feith aan het begin van de 19e eeuw met het oog op Nieuwjaar. Prediker schrijft dat voor 
alles een tijd is. En ondertussen tellen we de uren af. 

Voorbereiding 

Muziek 
Lied 248 
Bemoediging en groet 

Psalmgebed - lezen van Psalm 90 

Psalm 90 vers 1 en 8 

Dienst van het Woord 

Gebed 
Bijbellezing: Prediker 3: 1 – 15  
Lied: Uren, dagen, maanden, jaren (tekst Ria Borkent) 

1.Uren, dagen, maanden, jaren 
 vliegen als een droom voorbij. 
 En ik vind om te bewaren, 
 niets dat hier op aarde blijft. 
 Op de wegen die we lopen, 
 blijft een voetstap niet bestaan. 
 Al het heden wordt verleden, 
 ooit wordt daaraan recht gedaan. 
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2.Uren, dagen , stil of heftig, 
 met hun blijdschap en verdriet. 
 Welke pijn mij ook zal treffen, 
 God, mijn God verandert niet. 
 Als ik alles los moet laten, 
 blijf ik lopen aan Zijn hand, 
 kijk ik naar de hemel boven 
 in mijn eeuwig vaderland 

Uitleg en verkondiging 
Muziek 
Lied: De tijd verstrijkt (melodie: God is getrouw, zijn plannen falen niet) 

1.De tijd verstrijkt, maar wat wordt er nu waar 
 van al Gods grote woorden en beloften? 
 Wij kijken uit en wij verlangen naar 
 het koninkrijk dat wij van oudsher zochten. 
 Dat visioen waaraan wij zijn verknocht,  
 waar blijft het toch? 

2.De tijd verstrijkt. Wordt ooit realiteit 
 wat U in mensenharten hebt geschreven:  
 Uw rijk van vrede en gerechtigheid 
 en liefde als de leidraad voor het leven?! 
 Hoe lang nog, God, hoe lang, oneindig lang? 
 Het voelt zo wrang! 

3.De tijd verstrijkt. Wij wachten al zo lang. 
 Laat uw beloofde rijk toch heel snel komen. 
 Wij worden zo onzeker en zo bang: 
 het zijn toch niet alleen maar mooie dromen, 
 die stad van vrede en gerechtigheid? 
 Verhaast de tijd! 

Dienst van gaven en gebeden 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader. 

Wegzending en zegen 

Lied 653 vers 1,4,7 

Zegen  


