Immanvél

Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 23 november 2025 Eeuwigheidszondag

Voorganger: ds Kees van der Kooi
Ouderling: Magda Lijftogt
Diaken: Peter Kingma

Lector: Gea Bijl

Beamist: Rienard Naberman
Koster: Rolf van den Berg
Musicus: Wouter Harbers
Kindernevendienst: Mijna Jansen

De collectes op deze zondag
INLIA

LFaatyjelralen

HOGE LICHT

Durf te vertrouwen op God!

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Een
netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en viuchtelingen
in nood helpen. INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van
en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en viuchtelingen in

nood.

Bij de 1° collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse

Gemeente Driebergen o.v.v. “INLIA”.

De 2¢ collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.

l.v.m. deze Eeuwigheidszondag volgt hieronder de lijst van overleden gemeenteleden

2024-2025

Naam geb. datum overlijdensdatum leeftijd
Dhr. Johannes (Hans) den Hartog | 08-01-1940 24-11-2024 84
Mevr. Joyce Bakker - Jacobi 23-05-1932 24-12-2024 92
Dhr. Ernst Dirk (Ernst) Haaksman | 24-02-1938 14-01-2025 86
Mevr. Adriana Catharina (Ria) 30-07-1945 05-07-2025 79
Borst — de Kruif

Dhr. Gerrit (Gert) Dunnewind 26-02-1956 14-07-2025 69
Mevr. Marie (Masja) Slotboom — | 16-06-1933 31-08-2025 92

Kok




Gemeenteavond

Op dinsdag 2 december a.s. houden we in 't Hoge Licht onze gemeenteavond. De avond
begint om 19:30 uur. In de pauze is er koffie en na afloop (ca 21:30 uur) is er gelegenheid om
na te praten onder het genot van een drankje.

Op deze avond zal Leo Oosterom zijn bevindingen van de afgelopen maanden presenteren.
Deze bevindingen heeft hij ook op papier gezet in een “spiegelrapport”. Onder zijn leiding
gaan we ook in gesprek over de vormen van hoop die hij bij onze wijkgemeente heeft
gehoord. Als u de avond graag wilt bijwonen maar geen vervoer hebt, laat u dit dan even
weten aan de scriba. Als u van plan bent om te komen en er kan wel iemand met u
meerijden, laat u dit dan ook even weten. In verband met de organisatie is het fijn als we
weten hoeveel personen we die avond kunnen rekenen. Wij horen graag van u, via het
mailadres van de scriba, of u erbij zult zijn. Graag uiterlijk 28 november.

Met een hartelijke groet,

Namens de wijkkerkenraad,

Esse van den Burg. (scriba.imk@gmail.com)

Boerderij Hydepark

Voor wie ons nog niet kent: wij zijn Gerrit en Henrieke Koop-Wubs en we wonen sinds
september op landgoed Hydepark tussen Driebergen en Doorn, van de landelijke PKN. We
functioneren daar als zogenaamde kwartiermakers voor een eventuele toekomstige
leefgemeenschap. Dat is een project wat pas over een paar jaar meer vorm zou kunnen gaan
krijgen. Maar intussen nodigen wij graag mensen uit om tot rust te komen op het landgoed.
Komende zaterdag 22 november, is de eerste activiteit. We nodigen iedereen uit om een
dagje (dagdeel, uurtje) te komen helpen op de boerderij. Lekker met de handen in de aarde,
of timmeren als dat beter bij je past. Er is ook een moment van bezinning en een verzorgde
lunch. Specifieke informatie staat in de bijgevoegde flyer. Heel veel dank alvast. En welkom
op het park!

Hartelijke groet,

Gerrit en Henrieke Koop- Wubs

‘Singing in the rain’

Wat kun je zingen tot God als het leven moeilijk is? Aanstaande zondagavond 23 november
gaan we met elkaar zingen en luisteren naar liederen die hierbij passen.

In samenwerking met gospelkoor ‘Rejoice’. Van harte welkom om 19:30u in de Grote Kerk in
Driebergen!

Adventsconcert 29 november ‘(,1 Kerkkoor

Op zaterdag 29 november zal het Kerkkoor

Driebergen onder leiding van dirigent Martin de Jong een adventsconcert geven in de Grote
Kerk in Driebergen-Rijsenburg, aanvang 19.30 uur.

Het koor wordt ondersteunt door organist Christian Boogaard, hoboist Yta van de Zwaag en
celliste Giselle Bentvelzen. Lector is Job Krijgsman.

Tijdens dit concert is er bij meerdere liederen gelegenheid tot samenzang.

Om dit concert mogelijk te maken wordt er, in tegenstelling tot andere jaren bij uitvoeringen
van het kerkkoor, een toegangsprijs van € 15,- gevraagd.

Toegangskaarten zijn tegen contante betaling verkrijgbaar bij boekhandel Baas, Traaij 4C en
voor aanvang van het concert.

Zondag 30 november is ds Margriet van der Kooi onze voorganger
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Immanuvél

Liturgie Eeuwigheidszondag 23 november 2025
Orgel/pianospel

Welkom en mededelingen
Aansteken van de Paaskaars

Zingen: NLB 801 “Door de nacht van strijd en zorgen” -1, 2, 3

Stil gebed
Bemoediging en groet

Zingen: NLB23b “De Heer is mijn herder” 1,2,3,5
Geloofsbelijdenis - wij gaan staan

Voorganger: Wij vertrouwen ons toe aan de God van ons leven.
Hij heeft ons gedacht en uitgesproken,
blijvend tot zijn vrienden bestemd.

Allen: Hij wil bij ons wonen, onze Zon zijn.
Zijn Naam is ons vertrouwd,
van zijn trouw weten wij door Israél zijn geroepen knecht,
door Jezus, Zijn Gezalfde.

Voorganger: Wij geloven dat onze dagen niet tevergeefs zijn,
ons leven niet voorgoed ten dode opgeschreven.
Hij zal ons herscheppen naar lijf en leden nieuw,
bekleed met Christus.

Allen: Bewogen door Zijn adem bestaan wij,
van Zijn liefde leven wij,
en ieder mensenkind dat zonder waarde heet,
zal Hij vernieuwen, glansrijk
en naar de volle maat van Zijn Beminde, Zijn Zoon

Voorganger: Wij verwachten de nieuwe aarde,
waar de nacht is verbleekt, het verleden genezen.
Zingenderwijs zullen wij daar leven
want stralend is Hij over ons opgegaan.
ons blijvend thuis zal Hij dan zijn.

Allen: Amen.



Zingen: Psalm 84: 1, 2 uit: de Nieuwe Psalmberijming 2021
Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezingen: Psalm 73: 21-28 en 1 Korintiérs 15: 50-58

Zingen: NLB 91a “Wie in de schaduw Gods mag wonen” 1, 2, 3
Verkondiging

Pianosolo

Inleidende woorden op het gedenken

Zingen: NLB 730: 1, 2 en 3 Heer herinner U de namen

Wij noemen de namen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar ons zijn voorgegaan —
familie of betrokken gemeentelid steekt een kaars aan

Zingen: “lk zal er zijn” —Sela

Wij gedenken de namen van hen die wij dragen op ons hart en van wie wij langer of korter
geleden afscheid moesten nemen — gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken (in de
kerk of thuis)

tijdens het gedenken speelt de piano zachtjes liederen

Dankgebed — voorbede - stil gebed — Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: NLB 754: 1,2 en 3 “Liefde Gods die elk beminnen”

Zegen

Orgel/pianospel

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief voér donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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